Leven met uitstraling

1 Petrus 1:1-12

Hoop\/oL leven

Gedachten vanuit de preek

Leven met uitstraling! Dat is het thema voor dit seizoen, vanuit de
eerste brief van de apostel Petrus. Hij schrijft aan christenen die
leefden in het noordelijk deel van Klein-Azié (het huidige Turkije)
en het als jonge christenen niet gemakkelijk hadden om staande te
blijven in het geloof.

Toch doet Petrus meer dan hen bemoedigen en aansporen het vol
te houden. Hij gaat terug naar het fundament: “Geprezen zij de God
en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid
heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van
Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.”

Wat betekent dat: opnieuw geboren worden? In onze traditie is
het woord ‘wedergeboorte’ vaak gebruikt. “Een mens moet
wedergeboren worden”, werd er gezegd. En je moest kunnen
vertellen hoe dat gegaan was. Dan pas was je echt een kind van
God. Velen vragen zich nog steeds af of ze wel genoeg voelen...

Als Petrus het heeft over opnieuw geboren worden, denkt hij aan
iets anders. Niet aan wedergeboorte als een geestelijk, innerlijk
proces. Maar als een heilsfeit, een Paas-feit! Wanneer ben je
wedergeboren? In het jaar 30, toen Christus opstond uit de dood.
In Zijn opstanding zijn wij opnieuw geboren...

Waarom zegt Petrus het zo? Waarschijnlijk omdat er vanouds juist
in de Paasnacht gedoopt werd. Zoals Christus uit het graf herrees,
zo worden ook wij herboren tot nieuwe mensen. Hoe deel je in dat
nieuwe leven? Door de Doop en door het geloof in Christus!
Daardoor zijn wij één met Hem. Zijn leven geeft ons nieuw leven!
Petrus schrijft dus niets over allerlei ervaringen en gevoelens die
je mee zou moeten maken. En hij neemt zijn broeders en zusters
niet de maat of hun ervaring wel echt is. Nee, hij verkondigt
Christus. Hij plaatst hen in het licht van Pasen. D4t maakt je tot
andere mensen! Dat maakt dat je anders gaat denken en willen.

Petrus zegt: je krijgt er nieuwe hoop van. Waar zou hij aan
gedacht hebben? Aan Pasen. Want als één ding duidelijk is in het
evangelie is dat de discipelen alle hoop zijn kwijtgeraakt. Maar
Pasen betekent dat God een nieuw begin maakt, ook met je
verdriet, teleurstelling en wanhoop.

Hoop is in de Bijbel niet iets subjectiefs, maar objectiefs. Het is
geen gevoel, maar een (nieuwe) werkelijkheid! Omdat Christus is
opgestaan. De overwinning is al behaald. En wie gelooft, mag
weten dat God ons bewaart, bewaakt zelfs (vers 5), ook al zijn er
nu veel beproevingen (vers 6).

De erfenis ligt vast. De dag van Gods toekomst zal aanbreken. Hij
zelf bewaart ons, door het lijden en de verdrukking heen (vers 7).
Zijn kracht (vers 4) beschermt ons. Daarom mogen we, nu al,
hoopvol leven! Niet omdat we het altijd zo voelen of ervaren,
maar wel omdat Christus is opgestaan! Hij leeft en wij met Hem!

‘Hoop’ is cen
feernwoord in dit
gedeelte. Wif
zeggen: “Ik hoop
het” em we
bedpelen: “maar
Lk weet het niet
zeker”. In de
BLjbel betekeent:
“lke hoop het” vok:
“Ulke weet het

zeker!” /

“U hebt Hem
(Christus) lief,
Zonder Hem oolt
gezien te hebben”
(vers £).

Het Lkt cen
beetje op lemand
die zijn vader of
moeder niet heeft
gekend. Wwat
fuun J}f er dan
naar verlangen
o hem of haar
eens te zien. Zo
LS het voor een
christen, zegt
petrus. e
hebben tem liet,
Zonder Hem
gezien te hebben.
Maar wat kun J¢
ermaar verlangen
004 Ln 0og te
staan met Hem,
die je erlosser
is!

Tekst om VAst te houden!

“ees verhewugd door de hoop die w hebt, wees stanavasti wanneer u tegenspoed
ondenvindt en bid onophoudelijk” (Romeinen 12:12)

16 september 2012




Leven met uitstraling

1 Petrus 1:1-12

Hoop\/oL leven

Vragen om tn gesprer te gaan

1.

We gaan een brief van de apostel Petrus lezen met elkaar onder
het thema: “Leven met uitstraling”. Het is goed om aan het begin
van een seizoen je verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Wat
verwacht je van de kring en van dit thema? Waar hoop je op?

Petrus schrijft aan christenen die een kleine minderheid waren en
het niet gemakkelijk hadden om staande te blijven in het geloof.
Vind je dat herkenbaar? Waarin zie je overeenkomsten met onze
situatie en in welk opzicht verschillen?

Petrus spreekt over ‘opnieuw geboren worden’, “‘wedergeboorte’?
Wat stel je je voor bij dat woord wedergeboorte: wat is dat en hoe
werkt dat? En wat leer je vanuit dit gedeelte?

“Een christen is niet zozeer een optimistisch mens, als wel een hoopvol
mens” . Reageer op deze stelling.

Petrus spreekt over ‘beproevingen’ (NBV) of ‘verzoekingen’
(NBG en HSV). Wat zijn dat? En welk doel hebben ze?

In vers 8 schrijft Petrus aan de christenen in Klein-Azié dat ze
Christus liethebben, zonder Hem gezien te hebben. Hoe kan dat?
En ervaar je dat zelf ook zo?

Hoopvol leven betekent naar Gods toekomst toeleven, naar de
erfenis die Hij voor ons heeft weggelegd. Petrus schrijft dat Hij
ons daarbij bewaart, ‘bewaakt’ zelfs zoals de politie een arrestant
bewaakt. Vind je dat een troostrijk of juist beangstigend beeld?

Gebedspunten

Dank God woor de hoop die je als christen mag hebben op grond van
Christus” opstanding.

Dank de Here dat onze wedergeboorte gefundeerd is in Christus en niet
afhangt van onze ervaringen en gevoelens

Bid God voor mensen die geen hoop meer zien en vast zitten in wanhoop,
teleurstelling en verdriet.

Bid dat we persoonlijk en als gemeente hoopvol leren leven, zodat ons
leven uitstraling heeft op de mensen om ons heen.

Liedsuggesties

Psalm 42:1,7
Psalm 130:3,4
Gezang 477
Gezang 487:1
Opwekking 404
Opwekking 427
Opwekking 618
Opwekking 665

“Evenals een moede hinde”

“Ik heb mijn hoop gevestigd op God den Heer”
“Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen”
“De Heer heeft mij gezien en onverwacht”

“Wij gaan op weg met brandend hart”

“Maak mij rein voor U”

“Jezus, hoop van de volken”

“Ooit komt er een dag”

As. Arjen Terlouw
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Alternatieve viraag

In de verzen 10-12
schrijft Petrus over het
grote voorrecht dat je
als christen ten deel
valt, dat God Zijn
heilsplan heeft
geopenbaard. De
engelen verlangen
ernaar om er inzage te
krijgen, maar het is ons
geqund. Waarom
zouden de engelen in
dit opzicht minder
inzicht krijgen dan
wij?

De volgende dienst,
over het thema "Heilig
leven’ staat gepland
voor DV zondag 7
oktober.




