Leven met uitstraling

1 Petrus 1:13-25

Heilig Leven

Gedachten vanuit de preek

Wat is ‘heilig’? Wanneer ben je heilig? Het woord “heilig” heeft in
het gewone taalgebruik geen positieve klank (‘heilig boontje’,
enz.). Tegelijk klinkt het woord vanuit de Bijbel als een onhaalbaar
ideaal. Een woord dat wel bij God past, maar niet bij mensen...

En toch staat hier: “IWees heilig”. In de NBV is dat vertaald als:
“Leid een heilig leven”. Maar is dat wel hetzelfde als ‘heilig zijn’?
Heilig zijn is niet hetzelfde als je heilig gedragen, zoals de Islam
vijf zuilen kent. Als je je daaraan houdt, ben je een goede moslim.
Petrus zegt niet: “Verricht heilige daden”, maar “Wees heilig”.
Waarom? Omdat het niet allereerst gaat om de buitenkant, maar
om de binnenkant. Het verhaal* van Odysseus die zich aan de
mast liet vastbinden om stand te kunnen houden tegen de
verleiding van de Sirenenzang als illustratie.

Sommige christenen lijken op Odysseus. Ze zien de macht van het
kwaad en ze wapenen zich tegen de verleiding door zich te
houden aan allerlei dingen die ‘niet mogen’. Maar de apostel
Petrus bedoelt met “heilig zijn’ iets anders.

Als illustratie daarvan het verhaal van Jason. Toen hij langs de
Sirenen voer, nam hij Orpheus mee, die zulke prachtige liederen
speelde dat Jason en zijn bemanning geen moment aandacht
hadden voor de Sirenen en hun gezang.

Dat is de bedoeling: heilig zijn is jezelf helemaal af laten stemmen
op God en op wat Hij in Christus gedaan heeft. Luisteren naar de
bevrijdende muziek van Zijn opstandingsevangelie! (vers 21)!

Hij heeft ons meegenomen, door de dood heen in een nieuw
leven! We zijn als nieuwe mensen ter wereld gekomen. Denk
maar aan je Doop! En dat mogen, ja moeten, we laten gelden over
ons leven! Dat is wat Hij van ons vraagt!

‘Heilig zijn’ is een opdracht voor iedere christen. In Lev.19 spreekt
God het hele volk aan en in 1 Petrus 1 is dat niet anders. God zet
Zijn volk “apart” zet. Niet afgescheiden van de wereld, maar wel
onderscheiden. Ze onderscheiden zich door de liefde (vers 22).
‘Heilig’ betekent ook ‘gaaf’, “volkomen’. Daarom schrijft Petrus
over het ‘smetteloze en onbevlekte Lam’. Hij is onze heiligheid!
God geeft in Hem wat Hij van ons vraagt! Daarom gaat het ook
om gehoorzaamheid (vers 14,22). Niet aan regels of wetten, maar
aan de waarheid in Christus, aan Zijn opstanding!

Daarom roept Petrus op om op God gericht te zijn (vers 13,14):
(1) met je verstand: richt je gedachten* heel bewust op Jezus!
(2) in je hoop (vgl. 1:3). Zet je op eens en voor altijd op Christus!
(3) in je verlangen. Geef niet toe aan de oude verkeerde begeerten.
Heilig leven is leven vanuit de opstanding van Christus! Het is
steeds weer luisteren naar Zijn muziek, de muziek van de
verkondiging van het evangelie! Heiligheid is een geschenk en
tegelijk een opdracht. Het geheim? Christus!

Tekst oy vast te houden!

te kunnen lopen
\ of werken. j

“Daarom, als iemand in Christus is, is hif een nicuwe schepping: het oude is
voorbijgegaan, zie, alles is nieww geworden.” (2 Korinthiérs 5:17)
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1 Petrus 1:13-25

Heilig leven

Vragen om tn gesprer te gaan

1.

Kies één vers uit dat volgens u/jou de kern van dit Bijbelgedeelte
uitdrukt. Bespreek met elkaar wat je gevonden hebt.

Zou je jezelf heilig durven noemen? Waarom wel of waarom
niet?

In de uitleg werd een onderscheid gemaakt tussen je heilig
gedragen en heilig zijn. Kun je dit onderscheid in eigen woorden
weergeven? Zie je het verschil om je heen of in je eigen leven ook
terug?

Herken je het verhaal over Odysseus, die zich aan de mast liet
vastbinden om zo de verleiding te weerstaan? Wat vind je
daarvan? En hoe zou je anders met verleidingen om kunnen
gaan?

Reageer op de volgende uitspraak van de kerkvader Augustinus:
“Geef wat Gij beveelt en beveel dan wat Gij maar wilt”!

Hoe kun je leren om je gedachten meer op God richten? (Maak
het concreet!)

Heilig leven is een geschenk en een opdracht tegelijk! Welk van die
twee aspecten vind je zelf het moeilijkst? Met andere woorden:
wat heb je het hardste nodig om te horen, dat het een geschenk of
een opdracht is?

Gebedspunten

Bedenk aan Wie wij onze heiligheid te danken hebben! Aan het offer van
het heilige Lam van God. Daarvoor mogen we Hem danken en eren!

Dank voor de mogelijkheid en vrijheid om samen de Bijbel te lezen en
het geloof met elkaar te delen. Wat een voorrecht! En bid voor hen die
dat voorrecht moeten missen.

Bid om honger naar het Woord van God, voor jezelf, voor de gemeente
en voor heel ons land. Denk daarbij ook aan het werk van hen die het
Woord vertalen en verspreiden.

Bid om inzicht zodat je ontdekt welke verlangens en begeertes nog ‘oud’
zijn en tegen Gods wil ingaan. En bid dat de Heilige Geest je leven van
binnenuit vernieuwt!

Liedsuggesties

Psalm 77:7,8 (OB)
Psalm 103:6,7
Gezang 217:1
Gezang 473:1,2,3,5
Opwekking 126
Opwekking 427
Opwekking 502
Opwekking 630

“Heilig zijn, o God, uw wegen”

“De mens is aan het sterven prijs gegeven”

“De Heer heeft mij gezien en onverwacht”

“Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen”
“Jezus vol liefde”

“Maak mij rein voor U”

“Jezus, ik wil heel dicht bij U komen”

“Vader, U bent goed”

As. Arjen Terlouw
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Alternatieve viraag

In een artikel met de
titel ‘Een aantrekkelijke
kerk” schrijft prof. Van
de Beek dat de kerk zich
maar één vraag moet
stellen: zijn wij als kerk
aantrekkelijk voor God?
De vraag of we aantrek-
kingskracht hebben op
de mensen om ons heen
is uiteindelijk van
ondergeschikt belang.
Het gaat om die ene
vraag!

Bespreek met elkaar
wat je van deze
gedachte vindt!

De volgende dienst,
over het thema ‘Pries-
terlijk leven’ staat
gepland voor DV
zondag 11 november.




