Leven met uitstraling

1 Petrus 2:1-10

'Plfﬂesteb’u\jh Lleven

Gedachten vanuit de preek

Leven met uitstraling is ‘heilig leven’: dat is onze roeping! Hier
spitst Petrus dat verder toe. Het is ook “priesterlijk leven’. We zijn
geroepen om ambassadeurs van Christus te zijn. Juist daarom is
‘heilig leven” belangrijk: enerzijds door het slechte uit ons leven af
te leggen (2:1) en anderzijds verlangen naar voeding en groei.

Het beeld van de pasgeboren zuigelingen (2:2-3) sluit hierbij aan.
Zoals een baby verlangt naar melk, zo verlangt (als het goed is)
degene die opnieuw geboren is naar het Woord van God (vgl.
1:23-25). Alleen zo kun je werkelijk groeien in geloof.

Daarbij sluit ook zijn oproep in vers 4 aan, om zich te voegen bij
de levende Steen. Wat is de achtergrond van dit beeld? De apostel
denkt aan de tempelgebouwen, als het “geestelijk huis” waar God
wil wonen temidden van Zijn volk.

De Hoeksteen waar Petrus over spreekt, was een grote,
rotsachtige steen waarmee de bouw werd begonnen, die bepalend
was voor de plaats en richting van het gebouw. Van daaruit werd
gewerkt. Zo'n steen werd zorgvuldig uitgekozen.

In Hand.4:10,11 belijdt Petrus tegenover het sanhedrin dat
Christus door mensen wel werd afgekeurd, maar dat God Hem, in
de opwekking uit de dood, juist als Hoeksteen heeft gekozen (vgl.
Ps.118:22). Vandaar dat Petrus hier spreekt over de levende Steen.

De Opgestane Christus is het fundament van de kerk. Maar, zegt
Petrus erbij, voor wie niet gelooft is Hij een struikelblok, een steen
waaraan men zich stoot. Dat blijkt ook in het Nieuwe Testament,
juist als het gaat over Jezus” opstanding (vgl. Hand.17:32).

Verrassend genoeg stelt de apostel dat het beeld van de levende
steen niet alleen van toepassing is op Christus, maar ook op de
gemeente als geheel. Christenen zijn levende stenen, en samen
vormen ze een ‘geestelijk huis’.

Het beeld van ‘tempel’, wordt aangevuld: “een heilig priesterschap’.
In vers 9 wordt dat nog aangevuld met andere woorden, waarin
Gods bijzondere genade doorklinkt: “uitverkoren geslacht, koninkrijk
van priesters, heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft’.

Het is bijzonder wat hier gezegd wordt! In Exodus 19 wordt Israél
een koninklijk priesterschap genoemd. Isra¢él was door de Here
uitgekozen om voor de wereld een zegen te zijn. Precies dat is wat
Petrus hier op het oog heeft, maar nu denkend aan de gemeente!

Leven met uitstraling betekent dat we ons bewust worden van
onze priesterlijke roeping! Wie gelooft in Christus wordt geroepen
om priester te zijn in deze wereld, om “geestelijke offers te brengen’
(vers 5) en “de grote daden te verkondigen” van God (vers 9).

Wat betekent dat? Dat werkt Petrus uit in het vervolg van de brief.
Maar kort samengevat komt het hierop neer: God loven en een
een zegen zijn voor anderen, in woord en daad. Dat wil zeggen:
laten zien wie God is in Jezus Christus. Dat is priesterlijk leven.

Tekst pm vast te houden!

" L hebt voor onze God wit hen een koninkrijke gevormad en hen tot priesters gemankt. Z i
Zullen als koningen heersen op aarde.” (Openbaring 5:10)
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Vragen om tn gesprer te gaan

1. Lees het Bijbelgedeelte door en deel met elkaar:

! -iets datje is opgevallen.
? -iets waar je een vraag over hebt.
() -iets dat je geleerd hebt over je relatie met God.

fiit - iets dat je geleerd hebt over je relatie met andere mensen.

2. Denk met elkaar na over het beeld van de gemeente als een huis

met levende stenen.
a. Wat roept dit beeld bij je op?
b. Laat jejezelf gebruiken als een levende steen?

3. DPetrus schrijft over verlangen naar de redelijke melk, zonder
bedrog. Hoe belangrijk is de Bijbel voor je geestelijke groei?

4. Het thema voor deze Bijbelstudie is “priesterlijk leven’. Wat deed
een priester in het Oude Testament? En wat betekent dat voor
onze opdracht als gemeente en persoonlijk?

5. Voor wie is de gemeente er eigenlijk volgens dit gedeelte? Voor
God? Voor zichzelf? Voor de wereld?

6. De levende Steen die fundament van de gemeente en ons geloof
is, blijkt tegelijk ook struikelblok te zijn voor anderen... Hoe kan
dat?

7. Waarom zou Petrus de gemeente eraan herinneren dat ze eens
niet Gods volk was (vers 10)?

Gebedspunten

* Dank God voor de gemeente, het geestelijk huis van levende stenen,
gebouwd op de levende Hoeksteen!

*  Bid dat er telkens nieuwe stenen bijkomen. Vraag ook of de Here je zelf
wil gebruiken als een levende steen en dat Hij je de plek zal wijzen.

*  Bid dat we als gemeente meer en meer onze roeping leren verstaan om
een koninkrijk van priesters te zijn in deze wereld.

*  Dank God voor Zijn Woord, voor de rijkdom en diepte ervan! En bid dat
je — persoonlijk en als kring — mag groeien in kennis van en inzicht in
dat Woord.

Liedsuggesties

Psalm 118:8,10 “De steen die door de tempelbouwers”

Psalm 127:1 “Wanneer de Heer het huis niet bouwt”

Gezang 317:1 “Halleluja, "t loflied rijze”

Gezang 320:1,3 “Zingt een nieuw lied voor God de Here”

Opwekking 409 “Heel mijn hart jubelt voor de Heer”

Opwekking 546 “Nabij Gods hoog verheven troon”

Opwekking 651 “Er is een rots”

As. Arjen Terlouw

11 november 2012

Alternatieve viraag

Priesterlijk leven, zo
leren we uit dit
gedeelte, betekent je
realiseren dat je een
roeping hebt in deze
wereld en je daarvoor
beschikbaar stellen.

Dat geldt voor ons
persoonlijk, maar ook
als hele gemeente.
Noem één inzicht uit
het artikel uit het
artikel ‘Opdracht van
de gemeente in een
kansrijke tijd" dat je
aangesproken heeft en
stel je de vraag: hoe
zouden we dat concreet
kunnen maken in onze
gemeente?

[Ik ben benieuwd naar
de ideeén die er leven.

Aarzel niet om ze aan

mij door te mailen!]

De volgende dienst,
over het thema ‘Res-
pectvol leven’ staat
gepland voor DV
zondag 2 december.




