Leven met uitstraling

1 Petrus 2:11-17

RﬁspectvoL leven

Gedachten vanuit de preek

Petrus heeft de gemeente tot dusver laten zien wat haar positie in
Christus is: opnieuw geboren en geheiligd in Hem, geroepen om
priesterlijk te leven. Nu is het tijJd om de vertaalslag naar de
praktijk te maken. Want hoe doe je dat dan concreet?

Gods genade verandert ook onze positie in de wereld. Petrus
noemt hen: ‘vreemdelingen’. Sterker nog, ze worden uitgemaakt
voor ‘misdadigers’, zegt vers 12. Geen wonder dus dat Petrus
schrijft over je opstelling als christen in de samenleving.

Hij roept de christenen niet op zich terug te trekken uit de
samenleving en evenmin om een revolutie te ontketenen tegen de
overheid. Hij zegt iets anders: (1) eerbiedig de overheid en (2)
weerleg alle beschuldigingen door goed te doen.

Bij dit thema gaat het vooral om het eerste. In vers 13 zegt Petrus:
“Schikt u, omwille van de Here, onder elk menselijke ordening”.* Dat
relativeert enerzijds het gezag van koningen en gouverneurs. Het
zijn en blijven mensen. Een koning of keizer mag je niet vereren.
Maar anderzijds is er alle reden om gezagsdragers te respecteren
in hun ambt. God bestuurt de wereld door middel van mensen.
Daarom is een christen in principe loyaal aan de overheid. Laat
niemand denken dat christenen onruststokers zijn...

Het klinkt in onze oren erg onderdanig. Maar dan zegt Petrus
verrassend: “Leef als vrije mensen!” (2:16). Een christen is vrij, niet
om voor jezelf te leven, maar om elk-ander te dienen. “Houd
iedereen in ere; heb al uw broeders lief; vrees God; eer de koning” (2:17).
‘Eer’ was erg belangrijk in de samenleving van die dagen. Eer was
een recht voor iedereen die gezag droeg en een plicht voor iedere
‘ondergeschikte’. Dat gold op alle niveaus:
- ‘Familie’: vrouwen gehoorzamen hun mannen; kinderen hun ouders...
- "Huis’: dienaren/slaven gehoorzamen hun meesters. ..
‘Overheid’: onderdanen gehoorzamen gezagsdragers. ..
Steeds in het NT is er echter ook een ‘maar’...
- ‘Familie’: ...maar mannen moeten hun vrouwen liefhebben (Kol.3:19)
en ouders hun kinderen niet tot toorn verwekken (Ef.6:4; Kol.3:21).
- 'Huis’: ...maar meesters moeten hun slaven goed behandelen (Ef.6:9).
- 'Overheid’: ...maar gezagsdragers moeten misdadigers straffen en de
goeden belonen (1 Petr.2:14).
Dat was al bijzonder in die dagen. Maar dan volgt in vers 17 de
oproep ‘iedereen te eren’! Dat was ongehoord! Een christen is
iemand die iedereen eert en respecteert. Waarom? Omdat ieder
mens geschapen is het beeld van God draagt (vgl. Luk.20:20-26).
Daarom is respectvol leven vanzelfsprekend voor een christen.
Op alle terreinen van het leven: in wat je neerzet op internet, in de
manier waarop je over je chef praat of waarop je zelf leiding geeft
op je werk; in hoe je over anderen praat in de politiek of in de
kerk. Anderen hoog houden, dat is onze roeping!

Tekst pmm vast te houden!

De vertalingen van
ALt vers verschillen
nogal. be NBvV
denket aan “het
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Zo democratisch
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gevraagd of je
belasting moet
betalen aan de
keizer. Hif viraagt
om een. munt.
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“Van dAe keizer.”
“geef dan aan de
keizer dan wat van
hem is’, zegt Jezus.
Maar hij voegt er
aan toe: ‘en geet
aan God wat Hem
toebehoort’. Als
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het beeld van cod!

“qeef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan qod wat God toebehoort”
(Lukas 20:25)
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Vragen om tn gesprer te gaan

1. Lees dit Bijbelgedeelte met elkaar. Wat roept het bij je op?

2. Wat betekent het om respectvol te zijn naar ieder mens? Hoe doe
je dat concreet (kies welke situaties je wilt bespreken):

0 op je werk in de omgang met je leidinggevende of als je
zelf leiding geeft

0 indiscussies op internet (op forums, e.d.) of email

0 in de omgang met allochtonen

0 in wat je zegt op een verjaardag over “de politiek’

0

3. Volgens dit gedeelte is het typerend voor een christen om loyaal
te zijn aan de overheid. Maar betekent dit dat je alles goedkeurt
wat de overheid doet?

Je kunt — om het wat concreter te maken — denken aan de Tweede
Wereldoorlog. Ook toen stonden christenen voor de vraag of ze nog
loyaal mochten zijn aan het Naziregime of dat het juist nodig was
om in verzet te komen. Hoe denk je daar zelf over?

4. Maarten Luther zei ooit: “Een christen is een zeer vrije heer over alle
dingen, aan niemand onderworpen; een christen is een zeer
dienstvaardige knecht van allen, onderworpen aan allen.” Reageer op
deze uitspraak...

5. Denk je er wel eens aan dat je medemensen het beeld van God
dragen? Wat betekent dat voor je?

6. Petrus schreef in een tijd waarin de Romeinse keizer het voor het
zeggen had. Wij leven in een democratie. Kun je zijn
aanwijzingen ‘zomaar’ doorvertalen naar onze tijd?

7. Nu je dit gedeelte besproken hebt, wat ga je concreet anders doen
in je leven?

Gebedspunten

*  Dank God dat ieder mens geschapen is in Zijn beeld. En vrang Hem dat
we ons dat zullen blijven herinneren, voor onszelf en voor anderen!

*  Bid dat we zullen leren om respectvol met elkaar om te gaan, elkaar echt
te eren, binnen de gemeente en daarbuiten!

* Bid wvoor de overheid en alle andere ‘gezagsdragers’ in onze
samenleving. Dat ze hun werk goed zullen kunnen doen.

Liedsuggesties

Psalm 72:4,5 “Hij zal de redder zijn der armen”

Psalm 133:1,3 “Zie toch hoe goed, hoe lieflijk "t is...”

Gezang 117:1,3 “Hoe zal ik U ontvangen?”

Gezang 481:2,3 “Maak ons volbrengers van dat woord”

Opwekking 334 “Heer, uw licht en uw liefde schijnen”

Opwekking 382 “O Heer, de nacht komt over ons”

As. Arjen Terlouw
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Alternatieve viraag

In een interview met
CV-Koers stelt de
Britse cultuurcriticus
Theodore Dalrymple
dat veel mensen zich
gedragen alsof hun ego
volstrekt heilig is. Dus
voelen ze zich ook snel
gekrenkt en gekwetst.
We moeten weer leren
om onszelf grenzen op
te leggen.

Deel je de analyse van
onze samenleving die
Dalrymple geeft? En
wat vind je van zijn
visie dat eigenlijk alleen
in kerken mensen met
van totaal verschillende
komaf met elkaar samen
kunnen leven?

De volgende dienst,
over het thema
‘Betrouwbaar leven’
staat gepland voor DV
zondag 6 januari 2013.




