Leven met uitstraling

1 Petrus 2:1-12

Zegenend leven

Gedachten vanuit de preek

Hoe heeft het christelijk geloof zich verspreid? Je denkt misschien:
door groots opgezette evangelisatiecampagnes. Nu waren er zeker
evangelisten en rondtrekkende predikers. Zij waren belangrijk.
Maar het voorbeeld van gewone christenen gaf de doorslag.

Zo kwamen de meesters van slaven tot bekering, omdat ze
ontdekten dat hun slaven echt veranderd waren door het geloof.
Aan iets dergelijks denkt Petrus als hij in dit gedeelte schrijft over
‘goed doen” (vers 6) en “zegenen’ (vers 9; letterlijk: ‘goed spreken”).
Het gaat dus om een levenshouding die een zegen is voor
anderen. Petrus richt zich in het bijzonder op vrouwen die
getrouwd zijn met een man die zelf niet gelooft. Dat zorgde vaak
voor spanning binnen zo'n bestaand huwelijk.

Net als eerder in zijn brief, roept Petrus ook hier op tot erkennen
van het gezag, in dit geval van de man. Waarom? Petrus zegt: het
gaat erom dat deze mannen ‘gewonnen zullen worden’. Het
erkennen van het gezag staat dus in dienst van het evangelie!

Zo wordt ook begrijpelijk wat hij bedoelt in de volgende verzen.
Vrouwen die hun man willen winnen voor Christus moeten het
niet zoeken in het uiterlijke, maar in innerlijke aantrekkings-
kracht. Dan bevind je je in goed gezelschap: van “heilige vrouwen’.
Petrus denkt aan het Oude Testament. Zij stelden zich loyaal op
naar hun man, zelfs als hen dat in de problemen bracht, zoals
gebeurde bij Sara (Gen.12:10-20; 20:1-18). Petrus bestempelt zo'n
houding als “goed doen’ (vers 6), zonder je angst aan te laten jagen.
Petrus vat deze zegenende levenshouding nog een keer samen.
Allereerst naar elkaar, als broeders en zusters in Christus: “Wees
allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en
zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn” (vers §).

Maar de blik is niet alleen naar binnen gericht. ‘Binnen” en ‘buiten’
hebben alles met elkaar te maken! Wat gaat er van een gemeente
uit waarin geen liefde en zorg voor elkaar is? Zoals de liefde van
Christus geen grenzen kent, geldt dat ook voor Zijn gemeente.
Zijn voorbeeld (vgl. 2:23) roept tot navolging: vergeld geen kwaad
met kwaad; zegen als er slecht van je gesproken wordt (vers 9).
Doe het omgekeerde wat anderen jou aandoen. Als zij je met
woorden of daden beschadigen, doe jij goed met woord en daad.
Daarmee sta je in de ‘traditie’ van Abraham. Hij werd gezegend
om een zegen te zijn voor alle volken (Gen.12:1-3). Dat is ook onze
opdracht. Soms met woorden, maar soms ook ‘zonder iets te hoeven
zeggen' (vers 1). “Vader, maak mij tot een zegen...”

Tekst om VAst te houden!

* In vers F spreekt
hij ook de mannen
nog apart aan. Het
gaat hier om
mannen die wel
geloofden. Ook in
het huwelijk
moeten zij zich
gedragen als
volgelingen van
_Jezus Christus. bat
betekent: met
inzicht en respect
omgaan met hun
Vvrouwen. Alleen zo
keun je samen ook
bidden! Storing in
de onderlinge
communicatie
verstoort ook de

‘communicatie’

met God.

* Petrus citeert
Psalm 34:13-17
AL eerder had hij
naar deze Psalm
VErWEZen, in 2:3

(over het proeven
van Gods
goedneid). Het
biedt een movie
samenvatting van
Ait gedeelte. wat is
onze roeping? Om
cen zegen te zijn
Voor onze naasten,
Zodat zij vok cods

goedheid gaan
proeven...

“Hif heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en
ons tot zijn volk te maken, dat vol bjver is om het goede te doen.” (Tit. 2:14)
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Vragen om tn gesprer te gaan Alternatieve vraag
1. Lees het Bijbelgedeelte. In welke woorden zie je - voor jezelf of | In het artikel "Te
voor iemand anders - een bemoediging? Is er ook een passage die | scheutig of te zuinig
je lastig vindt? met de zegen’ gaat ds.
2. Indit ggdeelte g‘aat het om de sit‘uatie waarin de een gelooft, de ZZZZZ}{-??Z;I; Z;lgfnde
ander n}et. Is ‘dle 51t1.1at1e' voor je her'kenbaar (als man-vrouw, ambtsdragers iemand
ouder-kind, vriend-vriendin, etc.)? Zo ja, wat neem je vanuit dit zouden mogen zegenen
gedeelte mee? Zo nee, op welke manier kun je dan - persoonlijk of dat ieder christen dat
en als gemeente - tot steun voor anderen zijn in zo'n situatie? mag doen? Hoe kijk je
3. In vers 8 noemt Petrus vijf typeringen, als een schets van een 4aar zelf tggenqan? E”'
christelijke levensstijl waar wervingskracht van uitgaat. Welk van | welke situaties zou je
die vijf typeringen spreekt jou zelf het meeste aan? En waarom? iemand l;unnen
4. Zegenen is een levensstijl. Zo zou je dit gedeelte kunnen e
samenvatten. Petrus is er vast van overtuigd dat zo'n levensstijl
mensen tot Christus brengt. Welke kansen zie je liggen in onze
tijd?
5. Zegenen is letterlijk ‘goed spreken’ ofwel: ‘goed doen door
middel van (je) woorden’. Hoe praat jij over anderen? En wat wil
je in dit opzicht meenemen vanuit dit gedeelte?
6. Soms kun je maar beter je mond houden... Dat is wat Petrus in
vers 1 zegt. Hoe doe je dat zelf in situaties waarin het lastig is om
te spreken? Wanneer spreek je en wanneer zwijg je liever?
7. Petrus merkt op dat een storing in de onderlinge communicatie
ook het gebed (de communicatie met God) belemmert. Herken je
dat vanuit je eigen relatie? Wat vind je van het advies van Paulus
in Efeziérs 4:26?
Gebedspunten
» Dank God wvoor de zegen die Hij geeft, allermeest de geestelijke De volgende dienst
zegeningen in Jezus Christus. over het thema )
* Bid dat die zegen via ons verder zal worden uitgedeeld aan anderen. Bid Zzlitofégzztiéfﬁn
0ok om liefde, onderling maar ook voor anderen. arsoakantie ni
jaarsvakantie niet
*  Bid voor hen die te maken hebben met een relatie waarin ze hun geloof gehouden worden op
niet kunnen delen. Bid om wijsheid, in woorden en daden. zondag 24 februari,
maar op zondag 17
Liedsuggesties februari. De kring-
. B . ., voorbereiding wordt
Psalm 67:1,2 “G‘c?d zij ons gunstig en genadlg ) bij nader inzien toch
Psalm 134:1,2,3 “Gq, dienaars aan de”Heer gewijd gewoon op dinsdag
Gezang 456:1,2,3 Zegen ons A'lgoede ) 19 februari
Gezang 460:1,2 “Loof de Koning heel mijn wezen” gehouden.
Johan de Heer 132 “Heer, ik hoor van rijke zegen”
Opwekking 189 “Zegen ons, Heer”
Opwekking 710 “Zegen mij...”
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