Leven met uitstraling 1 Petrus 3:13-4:6 Ultnodigend Leven

Gedachten vanuit de preek —

» Zegenen als levensstijl. Dat was de korte samenvatting van onze Niet jezelf
vorige Bijbelstudie. Doe het goede als weerspiegeling van Gods presenterei...
goedheid in je leven. Daar sluit de vraag van vers 13 bij aan: “Wie maar Jezus
is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?” reflecteren
Toch blijkt het niet ondenkbaar te zijn dat zoiets gebe urt. Jezus
had gezegd in de Bergrede (Mat.5:10): zalig ben je als je lijdt A
vanwege de gerechtigheid. Petrus zegt het hier ook. Waarom? In -——

vers 18 zegt hij: omdat je zo in het voetspoor van je Meester gaat.

Wees niet bang, zegt Petrus in vers 14 en 15, voor de dreiging van

mensen. Laat je niet in verwarring brengen, “maar heilig God, de

Heere, in uw hart”. Dat wil zeggen: vernieuw je toewijding aan

Hem telkens weer! Dat is de beste remedie tegen angst!

Dat is het belangrijkste. Maar Petrus haast zich eraan toe te

voegen: “..altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap

vraagt van de hoop, die in u is”. Een paar dingen vallen op:

1. Het eerste is dat Petrus er de nadruk op legt, dat de levensstijl
van de christelijke gemeente kennelijk vragen oproept! Er
wordt rekenschap gevrdagd... Dat kan alleen als ons leven
navolging is van Christus, als we herkenbaar zijn als christen.

2. Petrus spreekt ook over bereid zijn om verantwoording te
geven. Hij denkt aan situaties waarin je kritisch ondervraagd
wordt. Het gaat om de houding die je dan hebt! Petrus zegt: zie
het als een kans om te vertellen van de hoop die in je is!

3. Het gaat dus niet over een uit het hoofd geleerd lesje, maar
over wat echt in je leeft! Veel mensen (ook veel christenen)
associéren geloof met wetten en regels... Maar Petrus heeft het
over ‘hoop’: dat is wat je leven zekerheid en verwachting geeft!

4. Petrus geeft ook aanwijzingen mee over je houding: met
‘zachtmoedigheid en vreze’. Zachtmoedig, dat is zacht, met
liefde en moedig, volhardend tegelijk. En met ‘vrees’ wordt
hier bedoeld: eerbied, respect (vgl.2:17). Kortom: uitnodigend!

Die houding wordt niet altijd verwelkomd. Petrus spreekt in vers

16 over kwaad spreken en smaden. Maar juist dan komt het aan

op een levenswandel met een zuiver geweten. Je leven als open

boek voor God! En ook voor anderen. Je hebt niets te verbergen...

Dat goede geweten herinnert je aan je doop. De doop doet een

appel op je. God belooft ons een nieuw leven in Christus. Maar Hij

vraag wel onze gehoorzaamheid! De doop herinnert ook aan de
dagen van Noach. Zoals God toen hem en zijn gezin redde, doet

Hij dat nog! Het is de weg van Christus: door de dood naar het

nieuwe leven!

Tekst om VAst te houden!

* ttet is op vallma\

dat Petrus hier veel
nadruk op legt
zeker als we zijn
eigen geschiedenis
daarnaast leggen
Mrk.14:66-72).
Hif heeft geleerd
hoe belangrijke het
is om altijd bereid

te zijn tot
\ verantwoording.

*Vvers 19 is een
van de moeilijkste
verzen in het NT.

Petrus sluit hier

aan bif Joodise
voorstellingen wit
die dagen. pe

Zonen van God’
die in gen.6:1-4
genvemd worden,

zag men als

kwade engelen die
gestraft waren voor
hun wangedrag.
Na Zijn hemel-
vaart gaat
Christus naar hen
toe om Zijn
overwinning te
verkondigen..

“Bedente wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. want ik zal jullie woorden van

wijsheid schenken...” (Luk.21:14,154)
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Leven met uitstraling

1 Petrus 2:113-4:6

Ultnodigend Leven

Vragen om tn gesprer te gaan

Alternatieve vraag

1. Petrus gaat er vanuit dat onze levensstijl wel vragen op moet In hoofdstuk ‘Luisteren
roepen bij anderen. Herken je dat in je eigen leven? Vertel... naar wat er leeft’ wor-
2. Veel mensen associéren het christelijk geloof met wetten en d;n allerlei hinder-
regels. Dat geldt trouwens ook voor veel christenen. Maar Petrus nissen beschreven
spreekt over de hoop die in je is! Hoe is dat voor jou? Denk je waardoor he? voor
eerder aan regels of aan hoop? mensen moeilijk is om
s . N te gaan geloven. Welk
3. Petrus zegt: je doop is een appel om te leven met een goed < .
. . . . van die hindernissen
geweten. Denk je wel eens op die manier aan je doop? o L
vind je herkenbaar in je
4. Neem samen de onderstaande tips door voor het geloofsgesprek eigen omgeving? Wat
met anderen. Welke tips spreken je aan? denk je: gaat het meer
5. Is het een probleem als je op vragen die aan jou gesteld worden | om onmacht om te
geen antwoord hebt? Wat zou je in zo'n geval kunnen doen? geloven of om onwil?
6. De woorden uit 1 Petrus 3:15 zijn vanouds opgevat als een
aansporing om te zoeken naar manieren om het christelijk geloof
te verwoorden en uit te leggen op een begrijpelijke wijze. Hoe
belangrijk vind je zelf verstandelijke argumenten?
7ips
1. Getuigen doe je niet alleen met woorden, maar zeker ook met daden. Leef
bewust uit het geloof! Dat is al een getuigenis!
2. Wees blij met vragen! Zie het niet als probleem, maar als een kans voor
een echt en goed gesprek!
3. Durf de vragen die je krijgt zo nodig ook kritisch te bevragen! Is het wel
echt een vraag voor die persoon of praat hij of zij anderen na? Op basis
van schijnvragen krijg je geen echt gesprek.
4. Durf open het gesprek in te gaan. Pas als je bereid bent van de ander te
leren, zal hij of zij bereid zijn van jou te leren.
5. Voorkom een discussie. Als je een discussie gewonnen hebt, heb je de
persoon meestal verloren!
6. Wees eerlijk over dingen die je niet weet! Ga daarna wel op zoek naar
antwoorden, zodat je wellicht een volgende keer verder kunt gaan.
7. Laat het gesprek niet zozeer gaan over wetten, regels of misstanden (in | | De volgende dienst
de kerk), maar vooral over de "hoop die in je is’, gaat over het thema
) ‘Gastorij leven’ en
8. Maak geen karikatuur van het geloof van anderen. Dat stoot meer af,
. wordt gehouden op DV
dan dat het wint.
o o zondag 10 maart.
9. Gun mensen de tz]dj niet leles hoeft in één keer gezegd te worden. Tot | | pe kringvoorbereiding
geloof komen heeft tijd nodig. voor deze dienst staat
10. Besef dat je niet de eerste bent die met hem of haar in gesprek bent. De | | gepland op dinsdag 5
Geest is al veel langer bezig. Hij is erbij, je hoeft het niet zelf te doen... maart.
Links

http:/ /www.vragenovergeloven.nl/

http:/ /www.gelovenindekerk.nl/

http:/ /waaromgeloven.nl/
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