Leven met uitstraling 1 Petrus 4:7-19 Gastvrij Leven

Gedachten vanuit de preek
» “Het einde van alles is nabij” (4:7). De inzet van dit gedeelte klinkt

* qastvrifheid was
nogal dreigend. Het roept ook allerlei vragen op. Bijvoorbeeld of lets dat in de
Petrus zich niet vergiste, want hij schreef dit meer dan 1900 jaar Oudneid erg
geleden. Maar doet Petrus hier wel een toekomstvoorspelling? belangrijke was.
Eerder schrijft Petrus: “...nu is Hij, aan het einde van de tijd, Dat gelat voor het

verschenen omwille van u” (1:20). Met andere woorden: sinds het
moment dat Christus op aarde kwam, leven we in het einde van
de tijden! Het einde van de tijd is aangebroken!

Aan het slot van dit gedeelte komt Petrus erop terug. Want ook
het oordeel is begonnen (4:17). Dat wil zeggen: door de komst van
Christus word je voor beslissende vragen gesteld: hoe sta je
tegenover God? En hoe sta je tegenover je medemens?

“Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest”, zegt Petrus. Een
levenshouding die het tegendeel van wat hij in 4:3-4 beschrijft.
Niet leven in een roes, maar op God gericht (“zodat u kunt bidden”)
en met onderlinge liefde (“Heb elkaar voor alles innig lief”).

Door de liefde worden “tal van zonden bedekt’. Dat wil zeggen: je
pint een ander niet vast op zijn of haar tekorten en misstappen.
Iemand zei eens: ‘De beste christenen zij zijn die het nauw nemen
voor zichzelf en ruim voor een ander zijn’.

Liefde betekent niet alleen openheid naar elkaar, maar ook naar
anderen. Het woord voor gastvrijheid betekent letterlijk liefde
voor vreemden. In de vroege kerk kwam men samen in huis-
gemeenten en rondtrekkende predikers kregen onderdak.

Dat Petrus eraan toevoegt “zonder te klagen’ geeft aan dat het niet
altijld vanzelf ging. Het hoort dan ook bij de genadegaven
(charismata) waarmee je elkaar kunt dienen (4:10). Het is het
voorbeeld dat Jezus zelf gaf (Joh.13).

Als je zo je gaven aanwent ten dienste van anderen, ben je een
goed rentmeester. Het woord dat Petrus gebruikt, betekent zoiets
als ‘huismeester’, ‘schatbewaarder’. Ilemand die de voorraden van
het huis of de stad beheerde, maar er niet de eigenaar van was.
Gastvrijheid begint dus bij het geven van God zelf (4:11) en op
onze beurt mogen wij geven, in spreken en helpen, van wat we
ontvangen hebben! Gastvrij leven weerspiegelt Gods genade. Hij
had ons lief, voordat wij Hem lief kregen.

Gastvrij leven is je roeping als christen, zelfs als je moet lijJden. Zo
Meester, zo volgeling! Daarom zegt Petrus: “Verheug je erover”,
Het woord ‘vuurproef’ laat zien dat Petrus het ziet als loutering.
God is met je bezig! En straks zal de vreugde des te groter zijn!
Alle reden om Zijn gastvrijheid door te geven!
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“Houd de onderlinge Liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen

Zonder het te weten engelen ontvangen” (Hebreeén 13:1,2)
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Leven met uitstraling 1 Petrus 4:7-19

Gastvrij Leven

Vragen om tn gesprer te gaan

1. Lees het Bijbelgedeelte nog een keer door. Als je Petrus op basis
van dit gedeelte in één van de volgende categorieén in zou delen,
welke zou je dan kiezen? Leg uit!

= optimist
= pessimist
*  realist
2. Twee stellingen om over door te praten:
a. Gastorijheid is prima, maar het is veel belangrijk om het
evangelie te verkondigen!
b.  Gastorij is een gave. Je hebt het of je hebt het niet!
3. Op welke manieren zijn we als gemeente gastvrij? En hoe zouden
we dat nog meer kunnen worden?
4. Petrus stelt dat wij ‘rentmeesters’ zijn van Gods gaven. Wat
betekent dat? Praat daar samen eens over door.

5. Het ‘decor’ van Petrus” woorden is het ‘einde van alle dingen’.
Denk je daar wel eens over na? En hoe zie je dat zelf?

6. Petrus roept de gemeente op zich te verheugen in het lijden en je
gelukkig te prijzen als je gehoond wordt. Begrijp je waarom hij
dat zegt? Leg uit waarom wel of waarom niet.

7. Het oordeel, zo schrijft Petrus, begint bij Gods eigen mensen (vers
17) Wat wil hij daarmee zeggen?

Gebedspunten
*  Dank God voor de gastvrijheid waarmee Hij ons - dankzij Christus -
ontvangt! Dank Hem dat we daar zeker van mogen zijn.

* Bid dat we, persoonlijk en als gemeente, gastvrij zullen leven, zodat
anderen aan ons Gods gastvrijheid kunnen zien en opmerken.

*  Bid om goed rentmeesterschap en ook om inzicht waar het dan voor ons
op aankomt en waar we keuzes zullen moeten maken.

*  Bid dat voor christenen die de vuurproef moeten doorstaan. En ook voor
ons, dat ook wij vol mogen houden op de weg achter Christus aan.

* Dank God dat de toekomst in Zijn handen ligt. ‘Door een nacht, hoe
zwart, hoe dicht, voert Hij mij in 't eeuwig licht” (Gez.445:3).

Liedsuggesties

Psalm 65:2 Zalig wie door U uitverkoren
Psalm 146:3,4 Heil wien Jakobs God wil bijstaan
Gezang 444:1,2,3 Grote God wij loven U

Gezang 481:1,2 O grote God, die liefde zijt

OTH 242 / Opw 355 U die mij geschapen hebt
Opw 378 Ik wil jou van harte dienen
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Alternatieve viraag

In het leesgedeelte:
‘Gasvrij en helend: de
missionaire gemeente’
vraagt Nynke Dijkstra-
Algra aandacht voor de
volgorde waarin
mensen bij het geloof
betrokken worden.
Vroeger was dat: eerst
geloven en dan
betrokken raken. Nu is
dat vaak andersom.
Eerst krijg je contact, je
gaat meedoen en zo, op
die manier, begint er
iets te groeien van
geloof... Dat vraagt
wel om een gastorije
gemeente, waar mensen
welkom zijn zoals ze
zijn.

Deel je deze visis van
Nienke Dijkstra-Algra?
En herken je dat wel of
niet (of gedeeltelijk) in
onze gemeente?

De laatste dienst over
het thema ‘Leven met
uitstraling” wordt
gehouden in de jeugd-
dienst van DV zondag
7 maart om 18.30
uur!

Het thema is dan
‘“Waakzaam leven’
De kringvoorbereiding
voor deze dienst staat
gepland op dinsdag 2
april.




